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Nieuwsbrief April 2024

Fijn dat je deze Nieuwsbrief weer leest! Elke maand willen wij de leden informeren over
alles wat zich binnen onze mooie club afspeelt. Heb je ook tekst, ideeën of tips voor de
volgende nieuwsbrief, mail ze dan vóór 1 mei aan:  secretaris@ascdevolewijckers.nl.  
In deze nieuwsbrief

informeren we je over komende activiteiten en vacatures
zetten we Theo ‘de man die alles doet‘ in de spotlights
belichten we iets uit onze roemrijke historie. 

  Veel leesplezier!



Pinkstertoernooi O12
zondag 19 mei 2024

Meer informatie op de website

Volewijkers 7x7 toernooi voor 
dames en heren 30+.

Zaterdag 15 juni 2024
Na afloop feest met dJ Frenkie Needles

Sportpark Buiksloterbanne
(aanmelden: zie onderaan poster)

Jaarplanning 2024

Pinkstertoernooi O12

Korte berichten



Kantine niet alle dagen open

In overleg met het bestuur heeft Mustapha zijn taak als kantinebeheerder beëindigd. Alle
leden zijn hierover per mail geïnformeerd. Dit besluit heeft tot gevolg dat de kantine
momenteel onregelmatig open is. We zijn op zoek naar vrijwilligers die het beheer van de
kantine gaan overnemen. Dit kost even tijd om dat te regelen. Graag jullie begrip voor de
huidige situatie. Voor vragen kun je het bestuur aanspreken. Natuurlijk ook als je een
handje wil helpen in de kantine!
 

Vertrouwensperzoon nodig, bel Naomi!

Wij willen graag een gezellige en veilige vereniging zijn. Daarom zijn we erg blij dat we
vanaf 1 april Naomi van der Haar als externe vertrouwenspersoon kunnen
verwelkomen. Naomi is beschikbaar voor iedereen binnen onze club, leden, ouders,
vrijwilligers, trainers, coaches en begeleiders. Iedereen binnen onze vereniging kan
zonder verdere toestemming contact opnemen met Naomi. Heb je een vraag of zit je
ergens mee, bel Naomi! 
Naomi van der Haar is bereikbaar op 06-10814323 

Ouders regelen Iftar in de kantine

Wij zijn een voetbalclub waar iedereen welkom is, ongeacht haar/zijn achtergrond.  
Dat levert vaak mooie activiteiten en plaatjes op. Tijdens de Ramadanperiode hebben
ouders diverse malen na zonsondergang een heerlijke maaltijd (iftar) gepresenteerd
voor onze moslim-leden. Complimenten aan allen die hieraan een bijdrage hebben
geleverd. Ook hier geldt: Wij zijn (allemaal) De Volewijckers!



Maandagmorgenploeg
bedankt met uitje op
"Jordaanboot“

Op maandagmorgen doet al jaren een
groep van vaste vrijwilligers klussen en
schoonmaakwerkzaamheden in en rond
ons clubgebouw. Als dank werd deze
groep door het bestuur een geheel
verzorgd uitje aangeboden op de
Jordaanboot. 

Vacatures

Wij zijn op zoek naar een scheidsrechterscoördinator!

Je schrijft geen dikke beleidsplannen, maar zorgt voor de uitvoering van het
arbitragebeleid van de vereniging. Het werkveld van de scheidsrechters-coördinator
beslaat zowel de senioren- als de jeugdafdeling van de vereniging. Hij of zij draagt
zorg voor het werven, aanstellen en positioneren van scheidsrechters binnen de
vereniging. Daarnaast organiseert de coördinator scheidsrechteractiviteiten en -
opleidingen. Je werkt samen met het (jeugd-)bestuur en bewaakt de kwaliteit in de
uitvoering van het arbitragebeleid.

Je gaat de opleiding scheidsrechterscoördinator doen die doorde club wordt betaald en je
krijgt jaarlijks een vrijwilligersvergoeding. Ben jij degene die we zoeken of ken je iemand
die dit kan en leuk vindt?  Stuur dan even een bericht naar:

 mvanbakel1@gmail.com of een whatsapp-bericht naar whatsapp 06-1658 3668



Dit is mijn cluppie en dat zal altijd zo blijven’
Iedere maand interviewt de nieuwsbrief een van de vrijwilligers. Deze keer: Theo Sluijk (67). Hij is al zo’n 25 jaar betrokken bij de
Volewijckers. “Ik ben trots als het sportpark er weer helemaal netjes bij ligt: lijnen strak op het veld, geen propje op de stoep.
Mensen hebben dat niet door, maar dat is ook de bedoeling.”

Theo’s liefde voor de club begon door zijn opa. “Als kleine jongen woonde ik op ’t Blauwe zand. Mijn oom speelde in het tweede
en zo kwam ik hier terecht. We zijn altijd een Volewijckersfamilie geweest.” Als je familie kiest voor een club, dan kies jij die
vanzelf ook, vindt hij. “De mensen leggen me hier, het is vooral een gevoel dat je hebt. Het klinkt misschien negatief, maar ik hou
van de Volewijckers omdat het een club uit Noord is. De mensen in Zuid of West doen alsof we hier minder zijn. Nou, ik vind van
niet.” 

Theo speelt nog af en toe mee met de veteranen, en fluit bij de jeugd. Omdat Theo al zo lang rondloopt bij de club, weten
mensen hem te vinden. Of, zoals hij zelf zegt: “Als er moeilijkheden zijn, dan bellen we Theo!”
Iedere maandagochtend om 10 uur komt hij het terrein op om te kijken wat er moet gebeuren. “Dan loop ik mijn rondes. Nu zie
je bijvoorbeeld die bankies daar aan veld 1, die moeten geschilderd.” Samen met het onderhoudsteam heeft hij de kantine
verbouwd. Vorige zomer haalde hij een hoogwerker om met Ali de hele kantine en tribunes schoon te maken. En hij houdt het
terrein schoon. “Dat is echt een tic. Ik haal ook de statiegeldflesjes uit de bakken. Dat levert weer geld op, voor de jeugd.”

Ook trekt Theo de lijnen op het veld. Vooral in de zomer, als er vaak gemaaid wordt, moet dat meerdere keren per week. Soms
kun je nog zien waar de lijnen lopen, soms zijn ze helemaal weggevaagd. “Dan moet je alles weer uitmeten. Soms komt de
gemeente met de robot.”

Wat hoopt Theo voor de Volewijckers? “Mijn grootste wens is dat iedereen die hier door de poort komt, of het nou een trainer is
of de speler van een tegenstander, een goeie dag heeft. Alle rottigheid die er nu speelt in de wereld even vergeet. Want voetbal
is de allermooiste sport.” 

De  vrijwilliger van 
 de maand: Theo Sluijk



 Website: ASC De Volewijckers - Voetbal uit Amsterdam Noord

 Volewijckers historie  

Geit als mascotte op het Mosveld

In het seizoen 58-59 poseerde het eerste elftal van De Volewijckers (de "Mosveld-babies") met een witte geit op het Mosveld,
destijds ons voetbalcomplex. De trainer (Evert Teunissen) scheen het beest als huisdier te houden. Hoe lang de geit als
mascotte heeft gediend is niet helemaal duidelijk. Evenmin is bekend hoe het beest aan zijn eind is gekomen. Wel beleefde
ons eerste elftal in deze jaren haar glorietijd met een promotie in 1961 naar de eredivisie als gevolg. Met dank aan de geit? Bij
nader inzien bleek de geit ook een bok te zijn. Meer lezen over de geschiedenis van onze club, kijk op :
https://100jaardevolewijckers.nl. 

Wij Zijn De Volewijckers

https://www.ascdevolewijckers.nl/

